Jaarverslag 2024 van Stichting BuitenZinnig

Weer een jaar voorbij, een jaar waarin prachtige dingen zijn gebeurd. Het is
mooi, een VoedselBos maar het gaat toch om de mensen. Mensen die komen,
mensen die gaan en mensen die blijven. Het was een goed jaar aan de Dr. L.L.
Zamenhoflaan. Hier een aantal mooie momenten.

Januari

Er is hard gewerkt maar hier is hij dan toch onze vernieuwde winkel.
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Op de foto
hiernaast links
boven, ons
pronkstuk “De Ark
van Noach”
gemaakt door
Jeroen.




Februari

Nieuw in het assortlment ”Kledmg en schoeisel”.

Van baby tot kind, van dame tot heer, en van XS tot X------ L voor iedereen wat
moois. Wij krijgen de kleding, onze dames onder aanvoering van Mathilde
kijken het na, repareren indien nodig en als laatst het wassen ze de kleding. De
kleding is gratis mee te nemen.

Maart

Is tie niet prachtig onze gerenoveerde en keurig “schoon gemaakte ”
HOUTWERKPLAATS

Zelfs de viloer is

N s“*‘""” stroef gemaakt met

1 ‘i !. L- - dank aan Felix en

Karwei.

Chapeau heren




April

Onze wijkagenten Evert en Michael in het zonnetje gezet met een prachtige
door BuitenZinnig gemaakte houten politieauto, waarom? ......... het zijn
gewoon ........ onze toppers.




Juni

Een rustige maar bovenal een gezellige markt bij “Het Parkhuis”.
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Juli

Onze aanhanger eindelijk voorzien van reclame. Met dank aan de sponsors.

Augustus

“Mulder van Mill” bedankt
voor de fiets.



September

Weer een topdag op de markt bij “Louterbloemen”

Oktober

Tis weer appel-dag; appelmoes, appeljam

appelcompote, appelleer........



November

Mispeltijd, de laatste lichting want de
bomen zijn jammer genoeg gerooid.

Het is ook weer Vinkentijd, zie hier onze
Joke (Vink) eens lekker te keer gaan....
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December

\ Ra, ra, ra, wie is de Piet?
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Het gereedschap moet altijd scherp zijn.
Dit was het weer, tot volgend jaar.



